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Uit het archief van de lichtschepen wisten we al dat bij de bouw ervan (cfr lastenboek) twee  

“tentoonstelling-modellen” voorzien waren.   Eén ervan bevindt zich in Oostende 

(Heemkundige kring “de Ploate”) en draagt de naam “Wandelaar”,  de tweede konden we 

traceren in de depots van het MAS, met name in het Hessenhuis.   Deze “West-Hinder” komt 

tot op heden niet naar buiten…  

Dit is de “derde” maquette, en die heeft een eigen verhaal. 

Bij toeval – surfend op het web – ontdek ik ergens in 2020  foto’s van een scheepsmodel van 

de West-Hinder.   De foto’s zijn genomen op een tentoonstelling van scheepsmodellen, 

ergens op een kasteelwei in Frankrijk.   Gelukkig zit er een adres achter de foto’s.   Via dit 

adres kom ik uiteindelijk terecht bij de modelbouw-club “Navi-modèle 45” in de buurt van 

Orléans in Frankrijk.   Michel Garnier is voorzitter van deze club. Hij probeert ons in kontakt 

te brengen met  Michel Aussenard, bouwer en eigenaar van het model.  Dit lukt niet omdat 

Michel Aussenard met ernstige medische problemen opgenomen is het ziekenhuis. 

Op 04/10/2021 ontvang ik een mail van voorzitter Michel Garnier dat Michel Aussenard na 

een verblijf van twee maanden ontslagen is uit het ziekenhuis, doch gezien zijn fragiele 

gezondheid verhuisd is naar een “résidence médicalisé”.   Hij heeft beslist om al zijn 

maquettes te schenken aan musea en andere instellingen.   Gezien hij op de hoogte was van 

ons project om de West-Hinder te restaureren, besliste hij om het model”West-Hinder” te 

schenken aan  MPM. 

MPM heeft de schenking aanvaard, het transport wordt geregeld via een mobilhome op 

terugkeer van een familievakantie in ‘t zuiden.   Nog een plexiglas erover én uiteindelijk vindt 

de maquette zijn verdiende ereplaats in de mess van de matrozen… 

Ondertussen schrijf ik Michel Aussenard een dankbrief, en vraag hoe hij er toe kwam om een 

model van deze Belgische West-Hinder te bouwen….. maar einde december  2021 krijg ik een 

brief van zijn zus, waarin ze zijn overlijden meldt op 19/12/2021.   Ze bevestigt ook zijn 

genegenheid voor het restauratie-project van het lichtschip. 

Michel Aussenard was een gepassioneerd modelbouwer, maar we hebben nooit met hemzelf 

kunnen praten, en we hebben dus het raden waarom hij – wonende in centraal Frankrijk - 

koos voor een Belgisch lichtschip. 

Het model was gemaakt om te varen en is voorzien van een kleine electromotor, en 

ingebouwde batterij, en was voorzien van een afstandsbediening (niet meer aanwezig). Er 

zijn de navigatielichten en het lichtbaken. 

Michel Aussenard was blijkbaar een fan van Tin-Tin : je kan meerdere helden uit deze strips 

terugvinden aan boord. Ook Johny Walker loopt er rond. 


